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Hoe ingewikkeld vinden wij geloven? Over de hele Kolossenzen-brief in enen. 
 

Het is ingewikkeld geworden. Onder deze titel schreef iemand uit de Gereformeerde Gemeenten over 
de preken die hij daar hoorde. Met een heel zuinig aanbod van genade, met een sombere en moeizame 
weg naar bekering, die helaas maar voor weinigen is weggelegd. 
 
Voor de Kolossenzen dreigde het ook ingewikkeld te worden. Kolosse ligt in Turkije, op een kruispunt 
van wegen. Allerlei culturen komen daar voorbij.  
De Griekse, met nadruk op de onzichtbare wereld waar je doorheen moet zien te komen. Maar lukt dat? 
En de Joodse, met regels voor eten en dagen. Daar moet je je aan zien te houden. Maar lukt dat?  
En de heidense, met huiver voor aardbevingen en warmwaterbronnen. De natuur moet je te vriend zien 
te houden. En lukt dat? 
Geen wonder dat de kerkmensen in Kolosse zenuwachtig worden: voldoen wij wel…? 
 
Let er dan eens op hoe weinig subtiel Paulus al die prikkels wegzet: holle en misleidende theorieën (2:8), 
eigen bedenksels (2:18), menselijke voorschriften (2:21), zelfbedachte godsdienst (2:23). 
Tegelijk is dat natuurlijk het lastige: juist omdat deze theorieën vanuit mensen zelf komen, spreken ze 
mensen zo aan! Dit willen wij! Vrome en duidelijke regels! Om maar Boven te komen. R E L I G I E ! 
Karl Barth is al net zo weinig subtiel als Paulus, met zijn uitspraak: ‘Alle religie is heidendom.” Het is 
namelijk altijd de beweging van beneden naar Boven. 
 
Goddank hoeven wij niet eerst dit en eerst dat om de hemel te kunnen bereiken. De hemel is allang naar 
ons toe gekomen! Jezus gaat in alles voorop. Daarom benadrukt Paulus dat Hij de eerstgeborene van 
alle schepping is; in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het 
onzichtbare; Hij is de eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft alle 
volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen (1:15-20). 
Paulus gebruikt expres de ingewikkelde taal van de religies. Alles waarvan die zeggen dat je het moet 
nastreven - volheid, het onzichtbare, schepping (natuur) - dat héb je al: in Jezus Christus!  
 
Dus jazeker moet je Boven zoeken, in het onzichtbare. Maar niet net als de Grieken naar iets vaags: 
Boven is niemand anders dan Christus! (3:1) 
En jazeker moet je je van aardse dingen onthouden. Maar niet net als de Joden van uiterlijke dingen. 
Paulus denkt veel hoger en dieper: aan ontucht en hebzucht en woede, dat soort dingen (3:5-7). 
Dat mag je verruilen voor innig meeleven, geduld, vergeving, eenheid (3:13-15). En dat mag je concreet 
toepassen in je huwelijk en gezin en werkverhoudingen (3:18-4:6). 
Zie je wat er gebeurt? Bij Jezus verschuift het van religie naar R E L A T I E ! 
 
Geeft Paulus dan niet evengoed regels? Ja, maar bij hem is het in relatie tot God en de naaste. Je kunt je 
naaste vergeven, zoals de Heer je vergeven heeft (3:13). Je kunt bescheiden worden, omdat je door God 
uitgekozen bent om zo te leven (3:12). Bij Paulus komen er nooit losse religieuze zenuwachtig makende 
regels. Hij begint al zijn brieven met te zeggen wat je hebt en dan komt daarna wat je ermee kunt doen. 
 
Daarom: Jezus alleen! Dat is echt niet zo ingewikkeld… 
 

Suggesties voor een gesprek.  
1. Hoe ingewikkeld vind jij het om te geloven? 
2. Hoe kun je bij jezelf, of in jouw gemeente, toetsen of er meer religie of meer relatie is? 
3. Bestaat er helemaal geen goede religie? 
4. Wat zou dat kunnen betekenen: dat God door Jezus álles met zichzelf heeft willen verzoenen…? (1:20) 
5. Waarom zou Paulus in dit briefje zo benadrukken dat hij gevangen zit? (1:24, 4:2,10,18) 
6. Wat lijkt jou het goede en wat een risico van klimaatactivisme? 


